
 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste schoolweek zit er alweer op, we zijn dit jaar meer dan zonnig 

gestart. Bij de start van het schooljaar ligt de nadruk op het kennismaken met 

elkaar en met het warme weer van de afgelopen week, was het fijn dat er 

tijd en ruimte voor kennismakingsactiviteiten was i.p.v. het ‘gewone’ 

schoolwerk De eerste 4 weken van het schooljaar noemen we de gouden 

weken, deze weken zijn goud waard om een basis te leggen voor een goede 

sfeer in de klas. In alle groepen is veel aandacht voor groepsvorming en 

worden de afspraken en regels voor het komende schooljaar met elkaar 

afgesproken. 

Op dinsdagavond 26 september is de zakelijke ouderavond, we hebben dit 

jaar geen gastspreker. De leerkrachten gaan informatie geven over hun 

groep, meer informatie volgt.  

In deze nieuwsbrief wordt ook informatie gegeven over het nieuwe thema 

van Hallo Wereld, Samen aan zet.  

 

 

 

Thema: Samen aan zet     

 De Gouden weken zijn er om in de klas vele 

gezamenlijke opdrachten te doen. Zodat er een 

veilige en prettige sfeer ontstaat. De kinderen leren 

zichzelf kennen en de ander. 

In Samen aan zet gaan wij daar ook mee aan de 

gang. Conflicten spelen altijd en overal, in het klein 

of groot. Van ruzie in de poppenhoek tot op 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Vrijdag 8-09-2023 volgende nieuwsbrief 29-09-2023 

Woensdag 13-09-2023, meester Harry afwezig, meester Emiel vervangt. 

Donderdag 14-09-2023, studiedag team, de kinderen zijn vrij. 

Dinsdag 26-09-2023, informatieve en zakelijke ouderavond. 

Woensdag 27-09-2023, studiedag team, de kinderen zijn vrij.  
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PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

het schoolplein. We onderzoeken vriendschap en conflicten, vooroordelen. 

Deze horen bij het dagelijks leven, en wat kun je van conflicten leren. De 

kinderen gaan ontdekken dat je niet altijd de sterkste hoeft te zijn om te 

winnen, maar dat slim zijn ook kan helpen zoals de 4 vrienden die goed 

samenwerken om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. Winnen en 

verliezen horen bij het leven. Moesa weet van tevoren dat hij het aan de 
stok krijgt met de Farao. We gaan onderzoeken wat de voorwaarden 
kunnen zijn voor een eerlijke strijd. Respectvol omgaan met verschillen. Of het 

nu gaat om pesten, vechten op het 

plein. In een samenleving met een 

steeds grotere diversiteit aan 

religieuze/levensbeschouwelijke 

opvattingen en culturen, is het 

belangrijk dat verdraagzaamheid en 

tolerantie positief bijdragen aan de 

samenleving. Daarom is het belangrijk 

dat kinderen zich kunnen inleven in de 

ander. Dat ze sociale competenties opdoen en ontdekken waar hun eigen 

grenzen liggen. En waar kun je dat beter doen dan op school, een goede 

oefen plaats voor de samenleving.  

Aan de hand van verhalen, gedichten en werkbladen gaan we samen met 

de kinderen hier mee bezig. 

Met vriendelijke groet de Hallo Wereld docenten: Juf Lisette, Juf Sevda en Juf 

Hennie. 
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Ingekomen post 

 

 


